
176

Naam:   Datum:  Nr. 

Verwikkeld in een leugen – deel 2

De hele klas schiet in de lach als ik de deur open. Ik kijk zwijgend het lokaal in.
“Dag, Siemen!” zegt juffrouw Olga kordaat.
“Euhm ... Dag allemaal ...” mompel ik.
Weer klinkt gelach. Maar juf houdt de klas stil.
“Rustig, allemaal. Er moet vast weer iets heel ergs gebeurd zijn waardoor je vandaag te laat op 
school bent, Siemen. Niet?”
Op de eerste rij houden Abdi en Niels hun hand voor hun mond. Ze hebben moeite om niet 
luidop te lachen. Ook op de andere banken klinkt ingehouden gelach en gegiechel.
“Dat is zo, juffrouw. Vanmorgen vroeg viel mijn pa van de trap ...”
Iedereen schiet in de lach. Abdi laat zich voorover op de werktafel vallen en klappert zijn 
handen op het hout. Maar juffrouw Olga grijpt in.
“Jongens! Meisjes! Even zwijgen nu, afgesproken?”
Haar stem klinkt luid en ernstig. Het is snel heel stil. Het gebeurt niet vaak dat juf Olga haar 
stem verheft. Als het wel gebeurt, doet de hele klas snel wat ze vraagt of verwacht.
“Dat klinkt heel ernstig, Siemen. Je bent vast ook erg geschrokken. Is het een beetje oké met je 
pa nu?”
Ik schrik. Ik had niet verwacht dat ze zou vragen hoe het met pa is.
“Ja, hoor, alles is weer beter nu. Ik hielp hem om weer op te staan.”
“Dat is fijn. En hij kon meteen weer stappen en naar zijn werk gaan?”
Ik voel het zweet opborrelen. Ik bedenk ineens dat juffrouw Olga mijn pa een beetje kent. 
Haar man werkt bij hetzelfde bedrijf als pa, al zien ze elkaar niet zo vaak.
“Neen ... Ik hielp hem naar de sofa stappen. En dan belde ik de dokter.”
“Oei, de dokter kwam eraan te pas?”
Grrr, waarom blijft ze nu altijd maar verder vragen! Ik dacht dat ze wel zou ophouden toen ik 
zei dat alles weer oké was. Maar ze blijft maar vragen stellen. En ondertussen blijft iedereen van 
de klas me met open mond aanstaren.
“Euhm ... Dat weet ik niet, hoor,” zeg ik.
“Wat bedoel je, je weet het niet? Je zei toch dat je de dokter opbelde.  
Dus ...”
“Ja, ik belde wel, maar toen vertrok ik naar school. Het was al laat  
genoeg, zei mijn pa. Hij zou de dokter wel binnenlaten, zei hij.”
“Ach zo”, mompelt juf Olga. Ze kijkt de klas rond.
“Hoe zal de dokter dan de deur kunnen openen? Je pa kan toch niet  
op zijn eentje tot bij de deur gaan als hij de bel hoort rinkelen?”
Liesje natuurlijk. Altijd blijft ze doorvragen als iemand iets vertelt.
“Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af”, zegt juf Olga bezorgd.
“O, geen probleem”, zeg ik. “Ik liet de deur gewoon open staan.”
“En je laat je vader daar zomaar alleen achter?” zegt Abdi. “We zeiden  
gisteren in de les nog dat er geen excuses zijn als je iemand die in  
nood is, kunt helpen!”
Juf Olga komt wat dichter bij mij staan.
“Dat is wel zo, hé, Siemen. Was je niet beter bij je pa gebleven?”
“Maar ... Ik ben nu al te laat!” zeg ik. “Misschien komt de dokter pas  
om tien uur langs!”
“Dan kon je toch eens bellen naar school? Dat je wat later zou zijn”, zegt juf begripvol.
“Of waarom belde je je ma niet op? Zij kon toch ook wel terugkeren van haar werk.  
Als er een ongeluk is gebeurd, mag dat zeker van haar baas”, zegt Zuna.
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Verwikkeld in een leugen – deel 2

De hele klas schiet in de lach als ik de deur open. Ik kijk zwijgend het lokaal in.
“Dag, Siemen!” zegt juffrouw Olga kordaat.
“Euhm ... Dag allemaal ...” mompel ik.
Weer klinkt gelach. Maar juf houdt de klas stil.
“Rustig, allemaal. Er moet vast weer iets heel ergs gebeurd zijn waardoor je vandaag te laat op 
school bent, Siemen. Niet?”
Op de eerste rij houden Abdi en Niels hun hand voor hun mond. Ze hebben moeite om niet 
luidop te lachen. Ook op de andere banken klinkt ingehouden gelach en gegiechel.
“Dat is zo, juffrouw. Vanmorgen vroeg viel mijn pa van de trap ...”
Iedereen schiet in de lach. Abdi laat zich voorover op de werktafel vallen en klappert zijn 
handen op het hout. Maar juffrouw Olga grijpt in.
“Jongens! Meisjes! Even zwijgen nu, afgesproken?”
Haar stem klinkt luid en ernstig. Het is snel heel stil. Het gebeurt niet vaak dat juf Olga haar 
stem verheft. Als het wel gebeurt, doet de hele klas snel wat ze vraagt of verwacht.
“Dat klinkt heel ernstig, Siemen. Je bent vast ook erg geschrokken. Is het een beetje oké met je 
pa nu?”
Ik schrik. Ik had niet verwacht dat ze zou vragen hoe het met pa is.
“Ja, hoor, alles is weer beter nu. Ik hielp hem om weer op te staan.”
“Dat is fijn. En hij kon meteen weer stappen en naar zijn werk gaan?”
Ik voel het zweet opborrelen. Ik bedenk ineens dat juffrouw Olga mijn pa een beetje kent. 
Haar man werkt bij hetzelfde bedrijf als pa, al zien ze elkaar niet zo vaak.
“Neen ... Ik hielp hem naar de sofa stappen. En dan belde ik de dokter.”
“Oei, de dokter kwam eraan te pas?”
Grrr, waarom blijft ze nu altijd maar verder vragen! Ik dacht dat ze wel zou ophouden toen ik 
zei dat alles weer oké was. Maar ze blijft maar vragen stellen. En ondertussen blijft iedereen van 
de klas me met open mond aanstaren.
“Euhm ... Dat weet ik niet, hoor,” zeg ik.
“Wat bedoel je, je weet het niet? Je zei toch dat je de dokter opbelde.  
Dus ...”
“Ja, ik belde wel, maar toen vertrok ik naar school. Het was al laat  
genoeg, zei mijn pa. Hij zou de dokter wel binnenlaten, zei hij.”
“Ach zo”, mompelt juf Olga. Ze kijkt de klas rond.
“Hoe zal de dokter dan de deur kunnen openen? Je pa kan toch niet  
op zijn eentje tot bij de deur gaan als hij de bel hoort rinkelen?”
Liesje natuurlijk. Altijd blijft ze doorvragen als iemand iets vertelt.
“Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af”, zegt juf Olga bezorgd.
“O, geen probleem”, zeg ik. “Ik liet de deur gewoon open staan.”
“En je laat je vader daar zomaar alleen achter?” zegt Abdi. “We zeiden  
gisteren in de les nog dat er geen excuses zijn als je iemand die in  
nood is, kunt helpen!”
Juf Olga komt wat dichter bij mij staan.
“Dat is wel zo, hé, Siemen. Was je niet beter bij je pa gebleven?”
“Maar ... Ik ben nu al te laat!” zeg ik. “Misschien komt de dokter pas  
om tien uur langs!”
“Dan kon je toch eens bellen naar school? Dat je wat later zou zijn”, zegt juf begripvol.
“Of waarom belde je je ma niet op? Zij kon toch ook wel terugkeren van haar werk.  
Als er een ongeluk is gebeurd, mag dat zeker van haar baas”, zegt Zuna.
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“Mijn ma werkt in Antwerpen. Ze vertrekt altijd heel vroeg en staat dan nog heel lang in de file.”
“Of iemand van de buren?” zegt Niels. Mijn ogen knipperen snel en mijn oren flitsen.
Ineens roept de hele klas mee. Iedereen zegt wat ik moest gedaan hebben nadat mijn vader 
was gevallen.
“Je kon ook naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis gebeld hebben!”
“Misschien mag je voor zoiets wel de politie opbellen”, roept Chelsey.
“Of de brandweer? Die zouden je pa vast komen oppikken en naar het ziekenhuis voeren.”
“Moet hij nu in het gips?”
Ik zeg niks meer. Zonder nog op te kijken loop ik tussen de rijen door en ga ik op mijn bank 
zitten. De vragen houden niet op.
“Kon je Rindert niet opbellen?”
Eefje natuurlijk. Vanavond ziet ze Rindert en dan gaat ze hem natuurlijk uitvragen over het 
voorval met pa. Straks moet ik Rindert vertellen over mijn leugentje, zo niet weet heel de 
school het morgen. Als mijn broer nu maar niet vervelend doet en me wil helpen. Dat is lang 
niet altijd zo, het wordt niet makkelijk om hem voor mijn plan te winnen.
Juf Olga klapt ineens in haar handen.
“Goed hoor, allemaal! Fijn dat jullie met de hele klas een klasgenoot willen helpen. Het moet 
inderdaad schrikken zijn als je je pa ineens beneden aan de trap ziet liggen. Nog een geluk dat 
hij niet op zijn hoofd terechtkwam. Waar had hij de meeste pijn, Siemen?”
Daarover had ik nagedacht.
“Aan zijn enkel. Die kon hij niet meer bewegen en hij kon niet op zijn voet steunen. Toen ik 
vertrok, zag hij helemaal blauw.”
“Oei, dat zal tegenvallen”, zegt juf Olga. Ze kijkt me bedenkelijk aan. Vreemd genoeg merk ik om 
haar mond ook een lachje.
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Als Siemen voor de zoveelste keer te laat komt op 
school, verzint hij een verhaal over zijn vader die van 
de trap is gevallen. Juf Olga is erg bezorgd. Ze blijft 
maar vragen stellen over het ongeval. Het zweet breekt 
Siemen uit. Tot overmaat van ramp stelt ze voor om 
’s avonds even langs te komen bij hem thuis. Wat nu?
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